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Hetonderzoeksvaartuig Knorr bij avond.



































































Een luchtopname van Woods Hole,

met de steigers van het
tituut en het oorspronkelijke kantoor
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Meteen rustige zee voer Le Suroit uit van
St. Pierre om aan de tweede fase van het
Franse sonaronderzoek te beginnen.

58


















































































DE EERSTE SPOREN
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De volgende ochtend wapperde de vlag van
Harland & Wolff nog steeds naast de Stars
and Stripes.
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EEN TOCHT OVER HET WRAK
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De voorlichten van de JJ schijnen onze kant
uit terwijl de Alvin het snijpunt van de boeg
die in de modder steekt belicht.















































































DE LAATSTE RUSTPLAATS




























A. Een geémailleerd voeteinde van een bed
uitde le klas.

B. Deze houten trap leidde wellicht de 3e-
klas-passagiers van het kuildek naar het
achterdek. De opmerkelijke conditie van
hethout duidt op teak.

C. Eentoiletpot naast een fles.

D. De grijparm vande Alvin kijkt samen
met een vis naar een koffiekopje uit de 3e
klas met het embleem van de White Star
Line.

Het wrakveld

Alseenstil onderwatermuseum liggen de wrakstukken op vier kilometer
diepte over de oceaanbodem verspreid, rond het wrak van de Titanic. Het
meeste wrakgoed ligt bij het zwaarbeschadigde achterschip, 590 m van het
nog redelijk intacte boegdeel. Op pagina 207 is een kaart van het wrakveld
rond het achterschip opgenomen.
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E. De gietijzeren zijkant van een dekbank
lijktin het licht van de Alvin wel van brons.
Hethoutisindit geval vergaan, maar van
andere dekbanken in het wrakveld zijn wel
resten gevonden (zie pagina 214).

F. Diteenvoudige hoofdeinde van een bed
uit de 3e klas of van de bemanning vormt
eensterk contrast met het fraaie voeteinde
opfoto A.

De letters op de tekening geven de positie aan van de afgebeelde
voorwerpen. Het donkere gebied staat voor de kolenberg. De rode,
zwarte en witte verf aan het wrak zijn ter verduidelijking aangezet.
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DE LAATSTE RUSTPLAATS

Toen de grijparm van de Alvin de brandkast
optilde was op de foto te zien dat de bodem
ontbrak.
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waarom zouden we niet proberen deze te openen? Tot mijn verbazing
draaide het handvat gemakkelijk, maar de deur wilde niet opengaan.
Even voelde ik me als een kind met zijn hand in de koektrommel. Het
zou zo gemakkelijk zijn om de brandkast mee te nemen, want de Alvin
had wel zwaardere voorwerpen opgetild.

Ik keek naar Jim en hij keek terug.

‘Wat nu?’ vroeg hij.

Ik dacht lang na wat we moesten doen en wat er in de brandkast zou
kunnen liggen. Wat zou ik gedaan hebben als we er iets waardevols in
gevonden hadden, zoals de met edelstenen ingezette Rubaiyat van Om-
ar Khayyam? Dan zou ik waarschijnlijk naar de oppervlakte hebben
gebeld om Woods Hole per radio om instructies te vragen. Gelukkig
werd mijn belofte om zonder voorwerpen van de Titanic terug te ko-
men niet op de proef gesteld. Waarschijnlijk lag er toch niets in de
brandkast. Bill Tantum had me ooit verteld dat de 2e-klas-brandkasten
waarschijnlijk door de bemanning waren leeggehaald vlak voérdat de
Titanic zonk. Lawrence Beesley vertelde in zijn verslag dat hij de deur
van de brandkast van de assistent-purser weer had horen dichtslaan.
Dit was duidelijk één van de brandkasten uit het kantoor van de purser
in de 2e klas, dus was het onwaarschijnlijk dat er ooit echt kostbare
zaken in hadden gelegen. Misschien lagen er wat geld en minder waar-
devolle juwelen in. Het zou geweldig zijn geweest om dat te ontdekken.
‘Laat maar los en laat me nog wat foto’s nemen’, antwoordde ik tenslot-
te. Als ik dit souvenirtje kon achterlaten kon ik dat met alles. Overi-





































































(Links) Ondanks de hoge druk zit de kurk
van deze champagnefles nog op zijn plaats.
Zelfs de loden verpakking rond de halsis
nog herkenbaar.

(Rechts) Ondanks de deuken glimt deze
zilveren soepterrine nog naast een
afgebroken stoompijp.

(Inzet rechtsboven) Deze verzilverde
schotel werd misschien ooit gebruikt om de
zalm in mousselinesaus op te dienen die in
het menu op de linkerpagina wordt
vermeld.




De keukens

‘De keukenvertrekken in deze schepen zijn de meest complete ter wereld’,
jubelde The Shipbuilder over de Olympic en de Titanic. De keukens voor
de le en2e klas, waaronder voorraadkamers, bakkerijen en bijkeukens,
bevonden zich op het D-dek tussen de eetzalen en waren met de nieuwste
snufjes uitgerust. Tijdens het zinken van de Titanic vielen duizenden
potten, pannen, borden en keukengereedschappen op de zeebodem.

(Rechtsboven) Een bord uit de eetzaal van Deze koperen bak kwam ongetwijfeld uit
de 3e klas op het F-dek met op de rand het een bijkeuken of werd misschienin de
embleem van de White Star Line. (Onder) De koperen pannen zijn keuken gebruikt voor het afwassen van

nauwelijks aangekoekt. In de steelpanis potten en pannen.
een afgebroken stuk ondervloer gevallen.

Op de foto van de 1e-klas-kombuis op de

Olympic zijn soortgelijke pannen te zien.
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(Boven) Deze kan is een van de tientallen
die aan het plafond van de voorraadkamer
op de foto hingen.

(Onder) Rijen dienschalen zijn nog netjes
opgestapeld, maar de planken zijn
weggeteerd. (Links) Deze keukenplanken
zijn waarschijnlijk van metaal.



















(Rechts) Een foto genomen vanuit het
landingsscheepje dat de passagiers uit
Queenstown aan boord bracht. Passagiers
en bemanningsleden kijken over de
stuurboordsreling. Bovenaan kapitein
Smith op de brugvleugel. Hetis de laatste
foto die van hem werd gemaakt.
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Aanboord van de Atlantis [l probeer ik na
te bootsen wat er tijdens het zinken van de
Titanic moetzijn gebeurd.
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Een selectie uit het wrakveld

Duizenden voorwerpen van de Titanic staan op de foto’s die de Angus
schoot. Hier zijn de fraaiste afgebeeld. De wrakdelen op deze pagina zijn
tevens te zien op de centraal afgedrukte foto van het achterdek van de

Olympic.
Eenscheepstelegraafzoals deze ook tezien ~ Deze telefoon van het achterdek bevond Een kompashuis zoals midden op de
is op de open meerbrug. zichin de kast boven de meerbrug. meerbrug te zienis.

Deze stuurkolom is ook recht achter het Eendekbank waarvan enkele planken nog
kompashuis te zien. intact zijn. Een ventilatiekap.
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