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DEZE WONDERBAARLIJKE GRAFTOMBE WERPT LICHT

op de opschudding die de radicale Egyptische farao Achnaton ruim 3300 jaar
geleden veroorzaakte. De schatbewaarder die voornemens was deze tombe (rechts)
te gebruiken, nam de namen van Achnaton, zijn koningin Nefertete en hun
beschermer — de zonnegod Aton — op in de oorspronkelijke reliéfs. Maar toen de
politieke situatie veranderde, werden de namen onleesbaar gemaakt (boven),
‘en de trouwe dienaar werd niet in de tombe begraven.
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| ZIVIE OVERLEGT MET ASSISTENT SALAH KHASSABALLAH (BOVEN)
EN INSPECTEUR VAN OUDHEDEN SAYED GAD (RECHTS).

ACHNATON BRACHT EGYPTE IN
BEROERING DOOR ZICH TE KANTEN
TEGEN DE PRIESTERS VAN AMON EN

EN ALLEEN ATON TE VEREREN.

eel ervaring, intuitie
en een beetje geluk leidden
me naar deze graftombe in
de eeuwenoude begraafplaats
van Saggara. Met steun van
het Franse ministerie van
Buitenlandse Zaken had ik al
enkele in een rots uitgehakte
graven (boven) ontdekt,
waaronder een graf dat
bestemd was voor -
een hoge ambtenaar
van Ramses de
Grote (zie ‘Gezant
van Ramses de
Grote’, oktober 2002)
en een ander dat toebe-
hoorde aan Maia, de min van
de beroemde Toetanchamon,
de opvolger van Achnaton.
Tijdens het vullen van zand-
zakken om onze opgravingen
mee te onderstutten, stuitte
mijn team op een opening in
de rots. Nadat het zand was
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weggehaald, ontwaarde ik tot
mijn verbazing een grafkapel
met een zuilenrij en een
gegraveerde stele (boven).

In de rotswand daarachter
ontdekten we een tweetal

met reliéfs versierde kamers
en traptreden die leidden naar
een onvoltooide grafkamer
(tekening, rechts). De inscrip-
ties onthulden dat de eigenaar
twee namen had, Ra’i’ay en
Hatiay. Deze zoon van een
goudsmid werd een hoge



ambtenaar van de schatkamer
van de tempels van Aton in
Achetaton (de nieuwe hoofd-
stad) en Memfis (de oude).
Hij moet regelmatig contact
hebben gehad met de grote -
Achnaton. Veel van de reliéfs
in de tombe tonen Raiays
toewijding aan de extreme
godsdienst van de farao.
Maar sommige waren al in
de tijd van Raiay veranderd.
Nu drong de vraag zich op:
waarom? §

‘Onvoltooide
grafkamer
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chitterende reliéfs
- uitgehouwen door de beste
kunstenaars van het land - -
sieren de tombe van Raiay.
Maar ze waren meer dan
alleen decoratief. Ze waren
bedoeld om het pad naar het
hiernamaals te effenen en om
de overledene eeuwig steun te
bieden. Tijdens de ceremonie
van ‘het openen van de mond’
(rechts) geeft een priester de
zintuigen terug aan Raiays
mummie, die door een rou-
wend familielid rechtop wordt
gehouden. Het feit dat dit tafe-
reel in steen werd vereeu-
wigd, toont aan dat zulke tra-
ditionele voorbereidingen op
het hiernamaals ook tijdens
het onorthodoxe bewind van
Achnaton in stand werden

gehouden. Maar in overeen-
stemming met de geloofs-
overtuiging van de farao zijn
de gebruikelijke verwijzingen
naar Osiris — de god van het
hiernamaals — weggelaten en
bewijzen alle reliéfs op de
wanden van de tombe eer aan
één god: Aton. Maar op de
stele bij de ingang van het graf
staan de namen van verschil-
lende Egyptische goden. Raiay
en zijn echtgenote brengen
offers aan Osiris (onder) en de
inscripties vermelden goden
als Ptah en Amon. Mogelijk
werd de stele toegevoegd na
de dood van Achnaton, toen
Raiay en zijn tijdgenoten voor-
zichtig de oude gebruiken in
ere herstelden onder een
nieuwe farao: Toetanchamon.




OP DE STELE STONDEN DINGEN DIE ONDER
ACHNATON ZELFS NIET GEFLUISTERD MOCHTEN
WORDEN. VERBANNEN IDEEEN WAREN
WEER POLITIEK CORRECT. :
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DE AFBEELDINGEN VAN EEN VERKETTERDE
MAN ZOUDEN ZIJN UITGEWIST, MAAR DIE VAN
RAIAY BLEVEN ONAANGETAST: HIJ) MOET DE
MOEILIJKE TIJDEN HEBBEN OVERLEEEFD..

60 NATIONAL GEOGRAPHIC *» NOVEMBER 2003



aiay bouwde deze
graftombe voor zichzelf en zijn
echtgenote. Zij zit achter hem
(links) met een bloemenoffer
in haar handen. Maar niemand
werd hier begraven. Raiays
beeltenis (onder) bewaakt de
ingang naar een onvoltooide
grafkamer. Na het overlijden
van Achnaton was de tombe
vermoedelijk te omstreden —
de aanpassingen ten spijt —,
en het lijkt erop dat Raiay de
begraafplaats helemaal verliet.
Hij heeft mogelijk zijn politieke
connecties gebruikt om zijn
positie veilig te stellen. De
inscripties vertellen ons dat
zijn vrouw Maia heette. Was
dit dezelfde Maia wier graf ik
even verderop heb ontdekt, de
min van Toetanchamon? En
20 ja, hielp haar invloed Raiay
om weer in de gunst van de
koning te komen? En werd hij
uiteindelijk begraven in een
nieuwe tombe dicht bij die van
zijn vrouw? De antwoorden
liggen mogelijk nog verborgen
in de rotsen van Saqqara. [

Bezoek voor meer afbeeldingen uit

de graftombe en informatie over de
zonnegod Aton onze website national-
geographic.nl of be.




