GEHEIMEN VAN SAQQARA

MUZIKANTEN EN EEN DANSERES SIEREN EEN RELIEF UIT HET GRAF
VAN MERYNEITH, TEMPELBEAMBTE UIT DE TI1JD VAN FARAO

ACHNATON. LEIDSE ARCHEOLOGEN LEGDEN DE TOMBE BLOOT
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EN STUITTEN DIEP IN DE ONDERGROND OP DE OVERBLIJF-

SELEN VAN EEN VEEL OUDERE CONSTRUCTIE, VERMOEDELIJK
EEN KONINGSGRAF VAN ZO'N 4700 JAAR OUD.




IN JANUARI 2001 begon
een Leids onderzoeksteam
onder leiding van de
archeologen Maarten Raven
en René van Walsem met
het afgraven van een hoog
opgewaaide heuvel stuif-
zand ten oosten van het graf
van farao Horemheb in
Saqqgara. Binnen een week
tekenden zich de eerste
muurresten in het zand af,
die, zo bleek bij nadere
beschouwing, behoorden
tot de graftombe van
Meryneith, hogepriester van
de zonneschijf Aton.

Het graf, waarvan de bouw
rond 1350 voor Christus
begon, bestaat uit een
tempelvormige bovenbouw
van 18 bij 10,25 meter van
ongebakken kleisteen. Op de
afbeelding (boven) is het graf
vanuit het oosten te zien, met
vooraan de toegang tot de
vestibule en daarachter de
zuilenhof en de drie offer-
kapellen. De toegang tot het
graf bevindt zich aan de kant
van de Nijl, de kapellen zijn
gericht op de zon omdat zich
daar de ingang tot het
dodenrijk bevindt.
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Meryneith leefde in de
tijd van ketterkoning Ach-
naton, die met de verering
van Aton de traditionele

goden uit zijn rijk verjoeg.
In een poging zijn carriére
te redden, wijzigde Mery-
neith tijdens de bouw van
zijn graf enkele malen zijn
naam. Op een deurpost in
de middenkapel (rechtson-
der) is de naam veranderd
van Meryneith, ‘geliefde
van de godin Neith’, in
Meryre, ‘geliefde van de
zonnegod'. In plaats van de

‘'samengebonden bogen van
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de godin Neith is er een
diep ingekerfde zonneschijf
aangebracht. Na de dood
van Achnaton in 1336 voor
Christus nam Meryneith
zijn oorspronkelijke naam
weer aan.

Zo'n zes meter onder het
woestijnoppervlak ligt een
labyrint van uit rotsen
gehouwen grafkamers en
gangen. Hier werden schijn-
vazen, kommen, basalten
schotels en terracotta
wijnvazen (rechtsboven)
gevonden die dateren uit de
periode van de vroegste

DE WOESTIJN
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VELE RAADSELS.
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farao’s. De plattegrond van
de ondergrondse ruimten
met de vele zijnissen
(boven) wijkt af van de
gangbare grafstijl uit Mery-
neiths tijd. De grafvond-
sten en de speciale bouw
doen vermoeden dat hier
de resten liggen van een
belangrijk graf uit de archai-
sche periode, vermoedelijk
zo’'n 4700 jaar oud. “Alles
wijst erop dat we met een
totnogtoe onbekend
koningsgraf te maken
hebben,” meent Maarten
Raven.

SAQQARA

Tijdens het uitgraven van
de zuidelijke offerkapel van
Meryneiths graf kwam een
prachtig dubbelbeeld van
hem en zijn vrouw Anioeia
uit het zand tevoorschijn
(rechts). Het was door eer-
dere grafrovers over het
hoofd gezien en stond op
zijn oorspronkelijke plaats,
vastgemetseld in de vloer

van de kapel. Het kalkstenen

beeld is aan de achterzijde
bedekt met tien kolommen
blauwe hiéroglyfen met de
naam en titels van Mery-
neith en zijn vrouw.
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Waarom is Meryneiths
graf nooit voltooid? Heeft
het graf het lichaam van
de opperpriester geborgen
of is het door een ander
gebruikt? En wie was de
onbekende koning? Het
zand herbergt nog vele
raadsels, het onderzoek
gaat door. O

Bezoek voor meer informatie over de

graftombe van Meryneith en de
Nederlandse opgravingen bij Saqqara
onze website nationalgeographic.nl.
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